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SARGIN : "Türkiye Körfez'de olası bi: savaşa hiçbir şekilde katılmamalı ve rejim bunalımını aşmak için bir an önce genel seçimlere gitmel- 


Sayı :28  Yıl:1l 8 Aralık 1990 idir.” 


Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'ın, yürürlükteki devlet anlayışını protesto ederek görevinden istifa etmesiyle 

yeni bir politik durum oluşmuştur. Körfez 

Krizi'nin başlamasından bu yana Dışişleri e Bakanı'nın, ardından Savunma Bakanı'nın ve son olarak da Genelkurmay 

Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı Özal'ın bu 

konudaki politikasını onaylamayarak istifa 


etmeleri, rejim bunalımının derinliğinin 


göstergeleridir. 
S O N Türkiye bu bunalımlı ve gergin durum- dan bir an önce kurtulmalıdır. 


Bunun için birinci olarak, Türkiye Kör- 


tez'deki olası bir savaşa hiçbir şekilde katılmamalı, topraklarındaki Amerikan Üs- 


lerinin savaş için kullanılmasına hiçbir şə- 


p kilde izin vermemelidir. Genelkurmay çevreleri, SELA Anlaşması'nın böyle bir kullanıma olanak vermediğini açıklamış 

& e 


bulunuyor. 


İkinci olarak, parlamento sorunlara sahip çıkmalı, ülke geleceğini ilgilendiren yaşamsal konuların Çankaya koridorların- 


da kararlaştırılmasına son verilmeli, ka- 

Son Savunmamızı verdikten sonra, Ülkemizdeki ve dünyadaki yeni muoyu gəniş şekilde aydınlatılmalıdır. 
gelişmeler savunmamız için son derece önemli görülerek, yeni gelişme- Üçüncü olarak, duruma halkın doğruleri içeren ve savunmamız açısından taşıdıkları önemi ortaya koymaya (dan müdahale edebilmesi için en kısa sü- 


çalışan bir yazı, son savunmaya ek savunma olarak Anayasa Mahkeme- "ede genel seçimlere gidilmelidir. Oluşasine verildi. cak yeni parlamento aynı zamanda 


kutucu meclis işlevini üslenmaâli, toplumö daki ön genel sivil mutabakatı yansıtacak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına; y DAN 3578 demokratik bir anayasayı ortaya çıkarma- 


- 


ANKARA lıdır. 
Son gelişmeler bir kera daha Turgut 


Son Savunma'mızı sunuşumuzdarı sonra ve kararınız öncesinde yurtta ve le tee eyi ln dünyada yeni gelişmeler oldu. Bunların savunmamız açısından çok önemli ol- zün gerçeklerine dank düşmediğini gösduğunu düşünmekteyiz. termiştir. Gerek Cumhurbaşkanı'nın, ge- 

Bu nedenle, yeni gelişmeleri iaren ve savunmamız di la rekse ANAP hükümetinin bu gerçekleri önemi ortaya koymaya çalışan bu yazımız ve eklerinin son savunmamlza ek dikkate alarak, sivil ve demokratik bir çö- savunma olarak kabulünü saygılarımızla dileriz. zümün yolunu açmaları zorunlu hale gel- 


je ‘ miştir. 
Eki: Son Savunma ya ek Sivil demokrasi güçlerine şimdi büyük yazı ve yedi eki. i 


bir sorumluluk düşüyor. Ülkemizin savaşa karışmasını önlemek, bir an önce ya- 

Nihat Sargın sakların kalktığı demokratik koşullarda 

seçimlerin yenilenmesini sağlamak ve 

TBKP Genel Başkanı çoğulcu, katılımcı bir demokrasi anlayışın-Devamı Sayfa 2'de da birleşmek için daha aktif olmalıyız, 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Son Savunma'ya Ek Yazı: 


Sayın Yargıçlar; 

Geçen Kasım ayının son yarısın- da Paris'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK)'nın uzun süredir üzerinde (çalışılan Sonuç Bildirgesi “Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şart adıyla, ilgili devletlerin en Üst yetkililerince imzalandı. Bu Şart'ı Türkiye'yi temsilen de sayın Cumhurbaşkanı vë Başbakan birlikte Imzaladılar. 

Baştaki giriş bölümü ve sondaki imza bölümleri ve ekleriyle kırkbeş sayfa tutan bu belge'nin asıl metin bölümü, iki ayrı kaynaklar elde edilmiş olarak ektedir. (Ek No:1 ve 2 ; 
22 Kasım tarihli Frankfurter Aligemel- 
ne Zeltung' Gazetesi'nden Almanca ve Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Fransızca faks metni) 

İmzacı tarafların, bu arada Türkiye'nin de ortaklaşa imza İle benimseyerek uymayı taahhüt ettikleri ve yükümlülük altına girdikleri bu belgenin, konumuzla ilgili "İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukuk Devleti" bölümünün bizzat yapılmış tercümesi ile (Ek No: 4-5) ektedir. 

Savunmamızda, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nın Esas Hakkındaki Görüş'te belirtildiği biçimde yorumlanmasına olanak bulunmadığını göstermeye çalışmıştık. Bu belgeler görüşümüzü bir kez daha doğrulamakta, çok değerli yeni kanıtlar grta- ya koymaktadır. 

Diğer yandan, bu Şart'ın imzalanmasından sonra Cumhurbaşkanı sayın Turgut Özal yaptığı konuşmalarda Şar'a atita bulunarak iç hukukumuzun bu şartın gereklerine göre yeniden yapılanması ve demokratiklaştiriimesi gerektiğine dikkati çekmiş ve bunun taşıdığı büyük önemin altını çizmiş bulunuyor. Konuya Ilişkin bir gazete haberi fotokopisi ëktedir. (Ek No: 6) 

Son olârak Mülkiyeliler Birliği Istanbul Şubesi ve Mülkiyeliler Vakfı tarafından Mülkiye'nin kuruluşunun 
131. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenmiş olan "Yönetimin Yeniden Yapılanması ve Demokratik Katılım" sempozyumunda ilk konuşmayı yapan sayın Özal, bu konuşmasında aynı görüşleri bir kez daha ətraflıca tekrarlamış olduğu gibi (Ek No: 7), aynı sempozyumda;konüşan 


sayın başbakan ve ana muhalefet partisi lideri sayın İnönü ile birlikte Doğru Yol Partisi Genel Başkanı sayın Demirel ve Meclis dışından Refah Partisi Gene! Başkanı sayın Erbakan ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı sayın Ecevit ve değişik çevreleri temsil eden diğer bülün konuşmacılar, bugünkü kısıtlı ortamın artık her bakımdan devrini tamamladığı, Anayasa değişikiikleri de içinde "Demokratik Yeniden Yapılarıma ve Katılım" konusunda görüş birliği Içinde olduklarını gösterdiler. Sayın Cumhurbaşkanı ise konuyu daha da ayrıntılandırarak özellikle Anayasa'nın 14. 
maddesi üzerinde durdu ve bu kısıtlı uygulamayı aynen devam ettirmenin artık olanaksız olduğunu, Paris Şarti'nı söz konusu ederek Anayasa'nın AGİK'e uyması gerektiğini belirtti. 

Bu yeni gelişmelerin, savunmamızda belirttiğimiz üzərə, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nın, Partimizin kapatılması istemine yol açan iddia görüşü gibi yorumlanmasına olanak bulunmadığı veya kalmadığını bir kez daha ve kesinlikle doğruladığını, diğer yandan, kısa sürede ve Paris Şartı'nda yer alan ilkeler doğrultusun- da değişeceğinin kaçınılmazlığı orta- da iken, böyle bir yoruma olanak görülse dahi, sonradan giderilmesi olanaksız mağduriyete yol açacağını gözönünde tutarak, 


KONGRE TAKVİMİ 


8 Aralık 1990 Denizli lI Kongresi- Haydar Kutlu, 
Talat Ulusoy katılacak, 
5 “8 Aralık 1990 /çel lI Kongresi- Zülfü Dicleli 
katılacak, 
9 Aralık 1990 Bursa İl Kongresi- Nihat Sargın, 
M.Ali Pekmez katılacak, 
9 Aralık 1990 İzmir İl Kongresi- Haydar Kutlu, 
Talat Ulusoy, Ali Fuat Vardal katılacak, 
9 Aralık 1990 Gaziantep İl Kongresi, 
9 Aralık 1990 Adana İl Kongresi-Zültü Dicleli 
katılacak, 
9 Aralık 1990 Ankara İl Kongresi, 
15 Aralık 1990 Sakarya İl Kongresi, 
15-16 Aralık 1990 /stanbul İl Kongresi. 


Partimizin kapatılma isteminin reddine karar verilmesi talebimizi yineleriz. 


Saygılarımızla. 


` TBKP tüzel kişiliği adına ™* Nihat Sargin 
. Genel Bâşkan 


Ekleri; 


,1) 22 Kasım tarihli Frankfurter Allgemeine Zeitung Gazetesi küpür fotokopisi; 

2) Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesi'nden faks metni; 

3) Paris Şartı'ndan "İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukuk Devleti” bölümü çevirisi; 

4) Güvence Dönemi, 22.11.1990, Cumhuriyet Gazetesi'nden fotokopi; 

5) Gereği Yapılacak mı sayın Özal ?, H.Cemal, 22.11.1990, Cumhuriyet Gazetesi'nden fotokopi; 

:6) Anayasa AGİK'e Uysun, 27.11.1990, Cumhuriyet Gazetesi'nden fotokopi; 

7) Özal: Anayasa Devrini Tamamladı, 30.11.1990, Cumhuriyet Gazetesi'nden fotokopi. 


ZONGULDAK İL KONGREMİZ YAPILDI 


Zonguldak İl Kongremiz 2 Aralık 
1990 günü yapıldı. Önce oybirliğiyle 
kabul edilen gündeme göre kongr4- ye başlandı. 

Gündemin okunmasının ardından Zonguldak İl Başkanımız bir konuşma yaptı ve daha sonra gerekli çoğunluğun sağlandığını söyleyerek, kongreyi açtı. Ardından Divan Başkanı olarak Yusuf Kıtıki'yi, Başkan Yardımcısı olarak Şehabettin Bakırsan'ı, Yazman olarak da Ufuk Erdoğan'ı önerdi. Öneri kabul edildikten sonra ise ilk konuşmayı Genel Başkanımız Nihat Sargın yaptı. Konuşmasında Zonguldak'ın ve Zonguldaklıların ÖZnel sorunlarına değinen Sargın özelle: " Zonguldak havzasında kömür ocaklarını iktidar gözden çıkarmak istiyor. Nedenini maliyetin yüksekliğine bağlıyor. Teknolojik gerili 
ğin sorumlusu işçiler değildir. 1 
milyar tonluk rezervi işlemeye ha“ zır işçiler var oysa. İktidarın görevli 

vatandaşlarının Insanca yaşama» sını sağlamaktır. Bunun için yali rım yapmak zorundadır. Sorun 84» dece Zonguldaklıların, madën işçilerinin sorunu değildir. Türkiyenin sorunudur. Bundan dolayı Zonguldak işçisi yalnız değil dir."dedi. 

Sargın'dan sonra kongreye konuk olarak katılan Sosyalist Parti Genel Başkan Yardımcısı Osman Bilge Kuruca, partimiz kurucularından Meahmet Bozışık, Ali Arı, SBP Ereğli Kunicu Üyesi Osman Aslanbay, SBP Kurucu Üyesi Mehmet Yılmaz da birer konuşma yaptılar. Konukların konuşmaları özetle şöyle: 

Osman Bilge Kuruca: 

Bir süredir Zonguldak'ta madencilerin grevi için bulunuyoruz. Sokaklarda binlerce işçi Hükümeti ve Çankaya'yı istifaya ve Türkiye işçi sınıfını "Genel Grev“e çağırıyor, mesaj veriyor. Sosyalistler de bu çağrıya kulak vermelidir. Bana göre mesaj şudur. 
Bu düzenin değişmesini istiyorlar. Sınıf mücadelesi bitti denilebilir mi, bilimsel teknik devrim işçi sınıfı ile, burjuvazi ile çelişkisini yok etti denilebilir mi. Birlik girişimlerinin tezleri Zonguldak'ta reddedilmektedir. Sosyalistlarin bir farkı olmalı. Somut olayları değerlendirmeliyiz. Hakim sınıflarla 


mutabakat olmaz. Bunlar sınıf mücadelesini engeller. Demokrasi Işçi gücüyle kazanılır- Dünyada temel bir farklılık var mıdır. Açlığın, sefaletin, işsizliğin olduğu bir dünyada çelişkilerin bittiği söylenemez. Kapitalizm Doğu Almanya'yı yuttu. Ülkemiz derin bir krizdedir. Mücadela için birlik olunur. 

Mehmet Bozışık: 

Kongrenize davetli olmaktan kıvanç duymaklayım. 

141-142'den dolayı 6 defa mahkum oldum. Burjuvazi istediği zaman bu maddeleri kullanacaktır. Grevleri desteklemek için ve grev gözcüsü gömleğini giymek için buradayım. 

All Arı: 

Yenllanıma politikasını pek kavrayamamıştım. TKP üyesi olamadım. 80 
sonrası yenilerime ile birlikte dostlar arasında diyalog kopukluğu oldu. Yenilanme ideolojiyi reddetti. Benim ideolojim, İşçi sınıfının ideolojisidir. 
Sınıtlar oldukça, sınıf mücadelesi olacaktır. Program yasallaşma için yazılmıştır, yöneticiler kendilerini şorgulamalı, değerlendirmeli, 

Osman Aslanbay: 

Birliği her zaman savundum. Birlik ancak davayı geliştirebilir. Sınıf ideolojisi insanlığa karşı sorumludur. Birlik yanlış anlaşılıyor. 

Mehmet Yılmaz: 

Aydınlık Türkiye'nin inşasında birlikte olacağım arkadaşlarla olmaktan gurur duyuyorum. Yenileşme döneminda (geçmişi okaralamayacağız, geçmişin olumlu yanlarını günümüze taşımalıyız. 


Konukların konuşmalarından sonra gündemin diğer bir maddesine, Çalışma Raporu'nun okunmasına geçildi. Daha sonra sirayla Mali Rapor ve İl Denelçi Raporu okunarak, aklandı. Bunlar; Tahmini Bütçe'nin okunması ve onaylanması izledi. 

Kişisel dilek ve temenniler bölümünde; önce İl Başkanımız Ahmet Öztürk söz alarak eleştirileri yanıtladı ve bugün yapılması gerekenleri kisaca özetledi. Ardından sırayla Osman Aslanbay, Mehmet Yılmaz, Erol Çatma, Hayretlin Kartal birer konuşma yaparak birtakim konulara dikkat çek- 


tiler. Daha sonra Ahmet Öztürk yeniden söz alarak eleştirileri bir kez daha yanıtladı. Konuşmalarda özellie: 

Ahmet Öztürk: 

TBKP Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkına karşı çıkmıyor. Adil ve demokratik bir çözüm öneriyor. İşçi sınıfındaki değişimi görmek zorundayız. Değişim tüm toplumu kapsamak» tadır. 

SBP tek tek partilerin katılımıyla oluşmuş, geçmişine sahip çıkan bir partidir. SBP'de örgütsüzlük savunuluyor. Geçmişi acımasızca yargılıyoruz. Önce kişiler kendilerini değerlendirmeliler. eği 

Şimdi mutabakatı Kürt sorununu, demokrasiyi temel alan bir Anayasa'da gerçekleştirmeliyiz. Demokratik bir Anayasa Için mutabakat | 

Osman Aslanbay: 

Ülkemizde çok kişiyi yitiriyoruz. 
Bizlerin sorumluluğunu arttırıyor bu. 

Birliği gecikmiş olarak değerlendiriyorum. Müdahale edilebilen bir alan oluşturduk, birliği gerçekleştirememekle. Sınıf ideolojisi insanların üzeri» ne baskı unsuru olarak getirilemez. 

Mehmet Yılmaz: 

Kongrenizde İç sorunlarınızı da tartışacaksınız. Ama SBP'sine de taşıyacağınız olumlu deneyimlerinizi de çıkartacaksınız. Birleşmek, farklı biri kimlerimizi birbirimize sunmak zorundayız. 

Erol Çatma: 

TBKP bugün TKP'nin devamıyım diyor. Yenilendik diyor. Yenilenme şarttır. Yenilenme mücadele şeklini değiştirse bile, yeni mücadele biçimleri sürekli olacaktır. Açıkçası TBKP'nin TKP'nin devamı olup olmadığı kamuoyu gözü önünde ispat edilmelidir. Gerçi program ve tüzükte bana göra hatalar vardır, ama şuna inaniyorum ki, dürüst insanlar yanlış olan program ve tüzüğü değiştirebilir, ama doğru olan program ve tüzük yanlış adamları değiştiremez. 
TBKP'nin iç dinamizminden gelen yenilenme hareketleri yanlışları ve yanliş insanları temizliyecektir. Şimdi açıkça söylüyorum, belki Zonguk onbir iş sıcak bakan en eskli 


Devamı Sayfa 4'te 
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TKP üyesi olabilirim. Ama şunu görmekte yarar var, artık bizim gibi insanların misyonu bitmiştir. Bu kongreye genç neslilere birşeyleri: ikaz etmek için katıldım. Yenilenme politikası doğru politikadır, ama bizler geçmişin yetişme koşullarından dolayı ve kültür eksikliğinden dolayı TBKP'ye ayakbağı oluruz. TBKP'nin sırtında yük oluruz, Yenilenme politikasının bizim gibi insanlaria hayata geçmesi çok zordur. Eski alışkanlıklardan kurtulabileceğimi zannetmiyorum. Çok da zorlasam, belirli yollar da alsam bile yapmış olduğum hatalar bazan zarar verici oluyor. Yeni 


araba eski motorla sağlıklı yürümez. 


O bakımdan şayet Geno! Merkez Kongresi'ne katılabilirsem, kongrenin bitiminden sonra misyonum tamamen bitmiş olacaktır. Bundan sonraki yaşahtım TBKP'ye umutla bakip bir sıra vatandaşı, demokrat gibi davam edeceğim. Genç kuşaklara başka türlü şans tanıyamayız. İnanıyorum ki, gençler en iyiyi, en güzeli arayıp bulacaklardır. Bu bakımdan sizlerden beni anlayışla karşılamanızı İstiyorum, Erol Çalma'ların bilmemesi halinde bu parti yanlış yapar. Çünkü su Ile zeytinyağının birleşmesi imkansizdır. Mesele özgül ağırlıklar meselesidir. Bizler hep zeytinyağı olmaya alıştık. Öyle yetiştik. Özgül ağırlığımız yeni anlamda sosyalizm mücadelesi- ni kaldırmaz, ancak batırır. A 

Hayrettin Kartal: 

Bugün devletin, cumhuriyetin demokratik yeniden yapılanmasından söz ediyoruz, ediliyor. Komünistler daha Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda demokratik cumnuriyet şlarınt savundular. İşçi osınılımızın ekonomik- demokratik haklarının az da olsa ge-Ilşmesinde komünistlerin payı büyüktür. Sendikal hareketimizin gelişmesindë komünistlerin katkısı adsınamaz. Barış davasının ge-İsgmesinde komünistler vardır. Demoktasi ve özgürlük düşüncesinin, Insan haklarının gelişmesinde komünistlar özverili çalışmalar yaptılar. 
Öğretmen, memur, öğrenci, köylü, kadın hareketlerinin gelişmesinde komünistlerin rolü inkar edilemez. 

Ülkemizin, halkımızın, işçi sınıfının ağır sorunları var. Marksizmin, komünist hareketimizin ağır sorunları var. 
Ancak tarihimizden aldığımız güçle bu sorunlar aşılacaktır. Komüristlerin tarihi kim ne derse desin.şanlı;biiğa- 


rihtir ve ben şahsen böyle bir tarihle övünüyorum 

Selam olsun bu şanlı tarihi canlarıyla, kanlarıyla yazanlara, 

Selam olsun Türkiye'nin va dünyanın aydınlık geleceğine, 

Selam olsun Türkiye Birleşik Komünist Partisine. 


Daha sonra gündemin seçim maddesine geçilerek, İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelari, İl Disiplin Kurulu Asli ve Yedek Üyeleri, İl Denetçileri ve Büyük Kongreye gidecek Delegeler seçildi. Seçim sonucunda bu üyeliklere saçilenler ve aldıkları oylar açıklanarak kongre kapandı 


SEÇİM SONUÇLARI: 


İl Başkanı: 
Ahmet Öztürk 


inanarak, çalışmalarınızda başarılar dilerim, 

Ekin Dikmen (Milletvekili): Genel Kurulunuzun başarılı geçmesi temennisi ile başarılar. 

Haydar Kutlu (Genel Sekreteri-Miz): Kongrenizin geleceğe ışık tutacak kararlarla, başarılı sonuçlanacagına inanıyorum. TBKP yasallığı kazanan, birliğe aktif katkı yapan ve yenilenmede kararlı çizgisi ile görevlerini yerine getirebilmiş bir partidir. 

Kamli Ateşoğulları (Milletvekili): Birliğin gündeme geldiği bir dönem- de, Olağan Genel Kurulunuz daha bir anlam kazanmaktadır. 

Kemal Anadol (Milletvekili): Yetin yüzlerce metre derinliğinde çalıgan maden işçilerine karşı, emek düşmanı tutumların başladığı bu dönemde İl Kongrenizde başarılar. 

Bahattin Kılıç: Savaş çığlıklarının kulakları çınlattığı bir zamanda, ko- 


İl Yönetim Kurulu Asil imei, era bu sınavdan başarı ile sıy- 


Murat Aksoy 

Kadir Tunca 
Mehmet Beyazyüz 
Mustafa Çına 
Durmuş Can 
Kemal Gürbüz 

İl Yönetim Kurulu Yedek Üyaleri Hayrettin Kartal 

Mehmet Yürülmen 

S.Engin Çöl 

İl Disiplin Kurulu Asil Üyeleri: Feyzi Kalaycıoğlu 

Asım Kara 

Turgay İbuk 

İl Disiplin Kurulu Yedek Üyesi: Hüseyin Taşkıran 

İl Denetçileri: 

C.İsmat Erdoğan 

Soner Baktaş 

Büyük Kongre Delegeleri: Ahmet Öztürk 

Erol Çatma 

Adem Demirbilak 

Kemal Gürbüz 

Ufuk Erdoğan 
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KONGREYE GELEN MESAJ- 
LAR: 

Yusuf Işık: Kongtenize başarılar dilerim. 

Haydar Topay (Merk. Disiplin Kurulu Üyemiz): Maden İşçilerinin direnişinin sürdüğü orlamda kohgrenize başarılar dilerim, 

Hüsnü Okçuoğlu (Milletvekili): Insan haklarını ve demokrasiyi yaşatmada Genel Kurulunuzun başarısına 


zZ 


a < v/( $5 y rinin grevi siyasi nitelik kazanmaktas3 dsa dır. Bütün Türkiye'ye mesaj vermek- 


caklarınainanmaktayım. 
sman Bilge Kuruca (SP Gen. 
Bşk. Yrd.): Zonguldak maden işçile- 


tedir. İşçiler değişiklik istemektedirler. 
Kendilerinin bu mücadelede var olduğunu, sınıf mücadelesinin son bulmadığını göstermektedir. Düzen partilerinden sosyalistlerin farklılığı, bütün mücadelenin ortasına işçinin ağırlığı- nın oturtulup, oturtulmadığıdır. İşçiler, sosyalistlerin programlarının temel unsuru olmalıdır. 

Zonguldak'ta bugünlerde demokrasi var. Hergün binlerce işçi yürüyor. 

Dünya 40 yıl önceki dünyadan fazla değişmemiştir. Batı kapitalizmi Doğu Almanya'yı yuttu. İşsizliği, sefaləti soktu bu ülkeye. AGİK'teki barış da bu yutma sonrası rehavetten çıkmıştır. BM Hukuku, emperyalist hukuk çerçevesi dışında değildir. 

Mücadele için, sınıf mücadelesi İçin, düzeni değiştirmek için birlik olunmalıdır. Şimdiki birlik sınıf mücadelesini dışlıyor. Mücadeleye hizmet eden birlik olmayacaktır. 

All Ar: Yenilenme politikasını kavrayamıyorum, Sınıf mücadelesinin son bulduğu söyleniyor. Benim şiddetl dıştalamam idealimdir ama şiddet hergün üretiliyor, örnekler veriliyor. 
Global sorunları kabul ediyorum, ama nedenleri biz değiliz. Ve bu sorunların çözümüne burjuvazi katılmıyor. 

vi 


Sorunlar var ise, -ki var- ben İşçi sınifının yanında, burjuvaziye karşı tutum alıyorum. 

TBKP ne oldu da ikinci bir programla başvuru yaptı? Ve bu programda da karşıtlar yok. Programda sosyalist düzen anlatılmıyor. Böyle olunca sorunların çözümü da ortaya konamaz. Bilen'in merkezi olarak anılmaması da burjuvaziye yaranmak içindir! TBKP Türkiye'de politika yapmıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyor. 


Kongremize Mehmet Alçınkaya (Kocaeli İl Başkanımız), Mehmet Bozışık (Partimiz Kurucularından) da birer mesaj gönderdi. 


ZONGULDAK İLİ 
1. OLAĞAN GENEL 
KURULU SONUÇ 

BİLDİRGESİ 


Bugün dünyamızda insanoğlu, bilimsel teknolojik devrimin kendine sağladığı olanaklar ve sınıf savaşımlarının içinden süzüle süzüle gelerek evrenselleşen demokrasi bilinci ıŞıiğında yeni bir tarih yazıyor, Bu tarih yazımının öznelerinden biri olan ko» 


münlstler, marksistler kendi konumlarını yeniden gözden geçiriyorlar, teorik yaklaşımlarını sorguluyorlar. Insanlık bilincinde, demokrasi ve insan hakları, özgürlük, katılım, çevre vs. 
gibi kavramlar ortak değerler haline geliyor. İki kuluplu dünya, çok kutuplu ya da bir başka söylemle tek kutuplu hale geliyor. Kısacası insanlık kabuk değiştiriyor. 


Ülkemiz tüm bu gelişmelere, çağın başdöndürücü değişim dinamiği- ne inatla ayak diriyor, geleneksel kimliğini korumaya çalışıyor. Düşüncelerinden dolayı hala insanlar tutuklanabiliyor, gazeteler toplalılabiliyor, dergiler kapatılabiliyor. Komünizm ve Kürt sorunu üzerindeki tabular ve ağır yasaklar ısrarla sürdürülmeye çalışılıyor. Partimiz salt adındaki "komünisr' ibaresinden ötürü Anayasa Mahkemesi'nde yargılanabiliyor. "Savaşa Hayır" diyen 16 yaşındaki gençlerimiz tutuklanabiliyor. Tüm bunlar ülkemizde demokrasinin var olmadığının açık göstergeleridir. Bu bağlamda TBKP olarak biz 


- Cumhuriyetin yeniden yapılandırılması için sivil güçlere dayanan yeni ve geniş bir sivil mutabakat öneriyoruz. 82 Anayâsa'siiii kaldırılarak bu oluşturulan “mutabakat” temelinde yeni bir Anayasa hazırlanmasını ta- 


KURUCULAR KURULU 


MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ ANKARA LOKALİNDE TOPLANACAK 


Sosyalist Birlik Partisi Kurucular Kurulu 12 Aralık 1990 Çarşamba günü toplanıyor. 


Saat 11.00'de yapılacak olan toplantı, şu gündem önerisi çerçevesi içinda 


gerçekleşecek: 
GÜNDEM ÖNERİSİ: 
1- Parti Kuruluşunun Örgütsel Hazırlığı: 


a) Kuruluş belgelerinin tamamlanması ve kuruluş tarihinin belirlen 


b) Geniş Kurucular Heyetinin oluşturulması için yürütülecek çalışma, 


c) Parti ambleminin hazırlanması, 


d) Parti Merkezi için girişimde bulunulması, 

e) Parti kuruluşunu kamuoyunda duyurmak için yapılacak organizasyon, 

fî) Parti Merkez organlarının belirlenmesi Için İzlenecek yöntem, 2- Program ve Tüzüğün redaksiyonunu yapacak komisyonların belirlenmesi, 3- Kuruluş gerçekleşinceye kadar politik gelişmelere müdahale etmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla çalışma yürütecek Geçici Kurul'un belirlenmesi, 4- Dışımızdaki ilerici, sol güçlerle yürütülecek İlişkiler üzerine görüşü, 


5- Maddi sorun. 


lep ediyoruz. 
- Toplumumuz tabuların boğucu 


etkilerinden  arındırılmalıdır. Bunun için başta 141-142 ve 163. maddeler olmak üzere düşünce ve örgüllenme özgürlüğü üzerindeki tüm çağdışı yasaklârkaldırılmalıdır. 


- 12 Eylül uygulamaları tüm hukuksal sonuçlarıyla birlikte bütünüyle kaldırılmalı, idam cezası yasalardan çıkarılmalı, infaz girişimleri durdurulmalıdır. 


- Doğuda şiddete dayalı çözüm önerilerine son verilmeli, Kürt dili ve halkı üzerindeki baskılara son verilmelider, 


- Son olarak kentimiz için yaşamsal önemi olan maden ocakları üzərinde bizzat Cumhurbaşkanı taralın- dan oynanan oyunlara son verilmeli, başlamış olan ve halen işçi arkadaşlarımızın coşkuyla sürdürdüğü grev uygulaması, işçilerin talepleri doğrultusundasönuçlandırılmalığır. 


TBKP Zonguldak Kongresi yarınki ortak evimiz olarak gördüğü Sosyalist Birlik Partisi'ni coşkuyla selamlamaktadır, SBP'nin daha geniş birliktelikle» rin önünü açacağına olan Inancı tamdır. Bu anlamda TBKP Zonguldak örgütü kendine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. 


+ 0 
SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ 


"TBKP KONGRE 
© TEZLERİ 
TARTIŞMASI" 


KATILANLAR 


- Ali TAYGUN 
Aydan BULUTGİL 
Nurettin PİRİM 

Osman SAKALSIZ 

# Celal AKANAT 

Oğuz ATABEK 

Gürbüz ÖZALTINLI 
Talat ULUSOY 
Abdurrahman ATALAY 


13 Aralık 1990 Perşembe, 

Saat: 19.00, 

Yer: Mülkiyeliler Birliği Lokali (Küçük Salon) 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ESKİŞEHİR İL ÖRGÜTÜMÜZ 1. OLAĞAN KONGRESİNİ YAPTI 


Eskişehir İl Örgütümüz 1. Olağan Kongresini 2 Aralık 1990 günü yaptı. 

Öncelikle, çoğunluğun olup olmadığı saptaması yapıldı ve çoğunluğun sağlandığı görülüp, kongre açıldı. Daha sonra 5 imzalı bir önerge oylanarak oybirliğiyle Divan Başkanlığı'na Nevzat Deringöl, yardımcılığına ise İzzet Kuvanlıklı ve Ziya Yavuzeş seaçildi. | 

Divan seçiminden sonra gündemin 2. maddesi gereği konukların konuşmalarına geçildi. Konukların konuşmalarında ilk olarak söz alan partimiz MYK Üyesi Abdurrahman Atalay özetle; dünyamızda barış, yumuşama ve istikrarlı bir ortamın gelişmekle olduğunu vurgulayarak, Ölkəmizin de bu gelişmelerin dışında kalamayacağını belirtti ve ülkemizin siyasi yaşamına katılma kararı alan Sosyalist Birlik Partisi'nin oluşumuna değinerek, kongreye başarı dilekleriyle konuşmasını tamamladı. İkinci olarak söz alan partimiz GYK Üyesi Nevzat Deringöl de özetle; ülkemizde demokrasi, demokratik haklar ve sivil toplumun gelişmesi doğrultusun- da mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Üçüncü olarak konuklardan SP Eskişehir İl Sekreteri All Kemik-M söz aldı ve ilerici, demokrat, yurtsever ve sosyalistlerin birlikte mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Dördüncü olarak da SHP Eskişehir Belediye Meclis Üyesi Şükrü Höyük söz alarak; kongrenin ülkemizdeki demokrasi mücadelesine katkıda bulunmasını diledi. Partimiz GYK Üyelerinden ZIya Yavuzeş de beşinci olarak söz aldı, o da özetle partinin gelişme sürəölne ve ülkemizde hergeçen gün gelişen demokrasi mücadelesinde Eskişehir İli'nin önemine değindi. Altini olarak partimiz GYK Üyelerinden Ali Hikmet Fırat ; TBKP'nin tüm potansiyelleriyle birlikte kuruluş aşamasında bulunan SBP'nin oluşumuna katılmasının bir görev olduğunu belirtti. Yedinci olarak Necati Kansız: da; dünyamızda yaşanan değişimlerle birlikte her alanda yeniden yapılanmaların gündeme geldiğini belirterek, kongreye başarılar diledi. Sekizinci ve son olarak Nasır Yenloesk söz“al- 


dı ve o da gençliğin somunlarına değinerek, gençlerin de yasal anlamda politika yapahilmelerine olanak tanınmasını İstedi 

Konuk konuşmalarından sonra gündemin 3. maddesine geçilerek İl Yönetim Kurulu Çalışma Raporu okundu. Çalışma Raporu'nun İl Baş- 


kanı Ramazan Şahin tarafından okunmasından sonra görüşmelere geçildi. Ardından, İl Örgütümüzün 


"Tez Komisyon” tarafından hazirlanan “TBKP Kongre Tezleri Üzerine Düşünceler" başlığını taşıyan melin de Süleyman Karakaş tarafından okundu. 

Çalışmıı Raporu ve Tezler üzerine Naci Yazgan söz aldı va bu konulardaki görüşlerini yansıttı. Görüşmeler devam elliği sırada Divana 5 
imzalı bir önerge sunuldu. Bu önergede Kongre Sonuç Bildirgesi'ni hazırlayacak olan 3 kişilik bir komisyon için isim öneriliyordu. Divan da bu önergeyi oyladı ve oybirliği ila kabul edildikten sonra komisyon çalışmala» rına başladı. Bu arada Abdurrahman Atâlay tezler üzerine söz alarak görüşlerini söyledi. 

Çalışma Raporu ve Tezler üzəri- ne görüşler dinlendikten sonra, gündemin 4. maddesi olan Bülçe'nin vë Denetçi Raporu'nun okunmasına geçildi. Ardından Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Bülçe'si oylanarak, oybirliği ile Yönelim Kurulu aklandı. 
Bunun üzerine söz alan İl Başkanı Ramazan Şahin tüm delegelere teşekkür etti. 

Aklamadan sonra gündemin 5. 
maddesine geçildi. Buna göre iki yıllıkTahmini Bülçe, Yaşar Saran taratından okundu ve bu da oylanarak, oybirliği ile kabul edildi. 

Daha sonra, gündemin 6. maddesi gereği seçimlere geçildi. Seçimlərden sonra oylar sayıldı ve sonuç açıklandı. Sonuçlara göre: 


Başkan: 

Süleyman Karakaş 

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: M.Ali Bekmez 

Ramazan Şahin 


Irfan Pervane 
Yaşar Saran 
Semih Dinçer 
Hüseyin Demir 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: İbrahim Bayar 

Naim Dilek 

Selçuk Çıtak 

İl Disiplin Kurulu Asil Üyeleri: Necdet Akar 

Muhsin Çetin 

Faris Oktav 

li Disiplin Kurulu Yedek Üyesi: Selahattin Akkülah 

Genel Kurul Delegeleri: 
Ramazan Şahin 77 
Hüseyin Demir” 
Mehmet Kita 
Sual Aksak/ 


Yaşar Sar $ 
Ibrahim Ba)lar (ARA 


Irfan Pervane 
Ayten Dinçer 
Alaattin Dinlemez 
Semih Dinçer 
Erol Yermez 


< 


Son olarak gündemin 7. maddesiñe göre, komisyonun hazırlamış olduğu "Kongre Sonuç Bildirgesi” okundu, o da oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Bildirgede yer alan konularla ilgili girişimlerin yapılmasının, yeni seçilen Yönetim Kurulu'na görev olarak verilmesi de oybirliği ile kabul edildi. 
Va kongre sonuçlandırıldı. Sonuç Bildirgemiz şu şekildeydi: 

Eskişehir İl Örgütü 1. Olağan Gönel Kurulu Sonuç Bildirgesi 

Dünyamız barış ve demokrasiden yana hızla değişiyor. Paris Şartı'yla (AGIK), barış, demokrasi ve silahsızlarımanın yolu daha da açılıyor. Ancak Körlez bunalımıyla dünyanın yeni bir uluslararası hukuk düzeni oluşturmasının zorunluluğu da belirginleşiyor. 

Barış ve demokrasi istemleri dünyamızda hızla yükselirken, ülkemiz 
12 Eylül'ün baskıcı, insanlık dişı uygulamalarından henüz kurtulmuş değildir. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin çağdaş dünyada yer almasını veya 


çağdışı kalmasını belirleyecek olan bir dönem olacaktır. Ülkemizde barıştan yana, çağdaş, demokratik, insan haklarına dayalı bir demokrasi istiyor» sak 12 Eylül'ün bütün olağanüstü, hukuk dışı uygulamalarının sonuçlarını ortadan kaldırmak için; 

Bütün politik tutukluları ayırımsız kapsayacak bir Genel Af'fın çıkarılma” sı, tüm siyasi yasakların kaldırılması, 

Çağdışı hukuk ve insan haklarına aykırı Eskişehir Özel Tip Cezaevi'nin hemen kapatılması, 

Düşünce, inanç ve örgütlenme özgürlüğünün yasalarla güvence allına alınması, 

Kürtlerin varlığının tanınması, Kürt dili üzerindeki baskı ve yasakların kaldırılması, 

Anti-demokratik sendikal yasaların ortadan kaldırılması, memurlara sendika hakkının tanınması, 

Kadınların toplumsal yaşamın har alanına eşit haklı ve ayrımsız katılabilmelerinin sağlanması, 

Gençlerin hayatın her alanında söz ve karar sahibi olması, kendilerini özgürce geliştirebilme olanaklarının sağlanması, 

İşsizlik sorununa acil, kalıcı çözümler aranırken toplu işten animalara karşı, kesin önlemler alınması, 

Genelde çevre kirliliği ve diğer ekolojik sorunlar, Eskişehir özelinde hava kirliliği, Porsuk Çayı'nın temizlenmesi ve diğer sorunlarımızın çözümü ancak en geniş ulusal mutabakatların oluşmasıyla mümkündür. 

Partimiz 1987 yılında önüne, birlik-yasallık ve yenilenme görevlerini koymuş, yenilenmenin Türkiye solundaki taşıyıcısı olmuş, bu süreci başlatmıştır. Yasallık konusunda Kutlu ve Sargın yoldaşların yurda dönmesiyle başlayan dönem TBKP'nin yasal olarak kurulup çalışmasıyla sürüyör. 
Toplumsal anlamda kazanılan maşruiyel, giderek hukuksal anlamda da 

geri dönülmez noktalara geliyor. Yənilenme ve yasallık konusunda böylesine ürünlerini veren bu üçlü çalışma- nın birlik yönü, elbette daha gerilerde değil. TİP ve TKP'nin birleşmesiyle oluşan TBKP, Türkiye solundaki bölünmeler sürecini tersine çevirmiştir. 
Bu bağlamda TBKP, Pari Meclisi'nin almış olduğu Sosyalist Birlik Partisi'ne ana gövdeyle katılma konusundaki eğilim belirleme kararını destekliyor, Büyük Kongre'de bu doğrultuda karar alınmasını öneriyoruz. 


PARTİMİZ 

SÖKE İLÇE ÖRGÜTÜ'NÜN 
1.OLAĞAN KONGRESİ 

YAPILDI 


Söke İlçe Örgütümüzün 1. Olağan Genel Kurulu 2 Aralık 1990 Pazar günü yapıldı. 

Genel Kurul'a Ganel Sekreterimiz Haydar Kutlu, MYK Uyesi Vedat Pëkel, İdris Erdinç ve Toygun Erarslan, İzmir İl Başkanı Nihat Okal, Bodrum liça Yönetim Kurulu Uyesi Mustafa Ercan konuk olarak kalıldılar. 


İlçemizin daha önce kuruluş toplantısına yönetim düzeyinde temsilcileriyle katılan DYP, SHP ve DSP de Genel Kurulumuza birer çelenk göndererek, dayanışmalarını belirttiler. 


Divan Başkanlığına Vedat Pekelin seçildiği kongrede, Haydar Kutlu bir konuşma yaparak; AGİK Zitvesi, Paris Şartı'nın önemi üzerinde durdu ve bu şartın içerdiği hükümlerin, yanl barış, demokrasi, insan hakları, özgürlük, hukuk devleti ilkelerinin, komünistlerin öteden berl savunduğu ilkeler olduğunu belirterek, bu sonucun bila biz komünistlerin dünyadaki dərin Ceğişmelere umutla bakmasına yeteceğini belirtti. 
Diğer yandan sosyalizmin bunalımını cesaretla görmek ve bunlardan bugün ve ilerisi için sonuçlar çikarmak gerektiğine değinen Kutlu, Sosyalistlerin Birlik Partisi'nin Kuruluş Kurul tayı üzerinde de durarak, bu kurultaydan çağdaş, kendini yanileyebilmmiş, ülkenin politik gündeminde aktif rol oynayabilecek bir partinin doğacağı umulları güçlenmiştir dadi ve TBKP'nin yasallık mücadelesinde İl ve İlçelerin kuruluşu ve bugün engellenmeksizın kongrelerimizi yapabiliyor olmamızın anlamı üzerinde durarak, yeni kazanımlar elde ettiğimizi belirtti. 


Haydar Kullu'dan sonra bir konuşma yapan GYK Uyesi Vedat Pekel; bugün ulkeimizin karşı karşıya olduğu en önemli sorunun geleneksel devletçi anlayışı yıkmak ve resmi devlet ideolojisinden sıyrılmak olduğunu söyleyerek, bu anlayışın durmaksızın "iç düşman ürettiğini, resmi tarihin bize öğrettiklerini yeniden gözden geçirip, sorgulamanın, Menderes,'Polatkan ve Zorlu'nun itibarlarımn’ iade edilmesinin, yanısıra Mustafa Suphi, Çerkez Ethem, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının da itibarlarının iade edilmesinin, Şeyh Sail olayının yeni bir gözle ele alınıp, aydınla» tılmasının gerektiğini de belirlerek "gladio", "kontrgerilla" konusunun aydınlığa çıkarılması gerektiğini açıkla” dı, 

İdris Erdinç de konuşmasında; geçmişte komünistlerin yaplığı çalışmaları ve bugün elde edilen kazanımları anlattı. 

Diğer konuklar da yaptıkları konuşmalarıyla ülkemizin sorunları ve TBKP'nin görevieri konusunda açıklamalarda bulundular. 

Gene! Kurul'da yapılan seçimler- de, seçilenlerin listesi şu şekilde oldu; 

liçe Başkanı: 

Kerim Coşkun 

İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: 

Seyithan İnceören 

Mustata Candan 

Hasan Gazi 

Recep Öz 

İlçe Yönetim Kurulu Yedek leri; 

Süleyman Duman 

Ömer Özkan 

Mithat Kocakaya 

İlçe Denetçi Üyeleri: 

Fikri Tüylek 

Arif Akçay 

Büyük Kongre Delegeleri: 

Kerim Coşkun 

Seyithan İnceören 

Mümin Gül 

Hayrettin Kılıçarslan 

Mehmet Bozkurt 

Mustafa Candan 


BEAN 


ISTANBUL 


DAYANIŞMA YEMEĞİ YAPILDI 


Istanbul İl Yönetimi'nin 6 Aralık Perşembe günü düzenlemiş olduğu yemek, yoğun ilçe kongrelerimizin hemen ardına denk düştü. 

İlçe kongrelerinde tartışmalar ve farklı düşüncelerden oraya çıkan zenginlik ve yoğun çalışmalar, birlikte eğlenmeyi gerçekleştirdiğimiz bu yemekle daha bir anlam kazandı. 

Çok sayıda konuğun katıldığı yemekte: CHP Istanbul İl Başkanı ve Doğu Perinçek de vardı. Ceyhun Aktaş, HEP, SHP Istanbul İl Başkanı Ercan Karakaş, SHP Bayrampaşa llçe Örgütü'nün de birer çiçek göndərdiği yemekte, açılış konuşmasını Istanbul İl Başkanımız o Zakarya Mildanoğlu yaptı. 

Daha sonra bir de piyangonun dûzenlandiği yemekte, ödül bir adet bilgisayardı. Piyango biletleri ise, arkasında numaralar bulunan kitaplar oldu. Çekilişi üç küçük çocuk yapa tak, göceye ayrı bir renk katmış oldular. Daha sonra yemek, gece yarısı- na kadar devam etti, 


ISTANBUL İL BAŞKANIMIZ ZA-KARYA MİLDANOĞLU'NUN 

DAYANIŞMA YEMEĞİNDE YAP- 
TIĞI KONUŞMA 


Değerli Konuklar 

Sevgili Arkadaşlar 

Dayanışma yemeğimize hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 
Türkiye Birleşik Komünist Partisi Istanbul İl Kongresine kısa bir süre, on günlük bir süre kaldı. İlimizin yasal kuruluşunun üzerinden beş ay gibi'kısa bir zaman dilimi geçti. Ancak geri- ye dönüp baktığımızda bu kısalığın tam tersine ülkemiz ve bizler açısından dopdolu günler yaşadığımızı görüyoruz. Ülkemizde “Komünist Partisinin kurulup o kurulamayacağı", ülkenin zamana ihtiyacı olduğu, "Komünist Partisi'nin toplum tarafından onay görmesi" gerektiği tartışmaları tarihsel olurken, bizler kongrelerimizi yapar duruma geldik. Ve yaşayarak da gördük ki. ülkenin bu koruda zamana ihtiyacı olmadığı gibi, toplum adına birilerinin de "kaygılanmasına” 


gerek yokmuş İşte "Ya Demokrasi, Ya Demagoji'dediğimizde de bizler tam da bunları söylüyorduk. 

Değerli konuklar ve arkadaşlar, 

Yeryüzünde bir altüst oluştan, duvarların yıkıldığından sık sık söz edlyoruz, Olumsuz gibi gözüken bu tablonun, aynı zamanda yeni bir çağın müjdecisi olduğunu da belirtmekten 


“geri durmuyoruz. Du sebepsiz değil- 


dir. Çünkü insanlığın yeni bir çağa, insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hümanizma çağına adım atmakta oluşu, artık bir realite haline gelmiştir. 

Değerli konuklar, sevgili arkadaşlar, 

Istanbul'da 14 ilçemizin kongresi tamamlandı. Bir kongrerniz, Bayrampaşa İlçe Kongremiz, engellemeler yüzünden belirlediğimiz süre İçinde yapılamadı. Bu kongrelerimizin, kısaca belirtmeye çalıştığım sedüönlerden dolayı TBKP'nin, komünistlerin varlıklarının yanmda ve de ötesinde bir anlam taşıdığını belirtmek Istiyorum. 

Evet, yeni bir çağın Ilk adımlarına ülkemizde ayak direyenler, yasak duvarlarını ayakta tutmak Isteyen anlayişlar sürdürmekle, uygulamalar davam etmektedir. "Savaşa Hayır diyen 16 yaşındaki gençler hapishanelere alılabilmekle, Doğu'da ilan edilmemiş savaşın tüm dünyada ipliği pazara çıkmış NATO'nun uzantısı kontrgerilla ya da Özel Harp Dairesi'nce yürütüldüğü resmi ağızlardan beyan edilebilmektedir. Ve kısa bir 


nucunda beraat kararı verildi. 


göstergesidir." dediler. 


A 
KOCAELİ'DEN BİR BERAAT KARARI DARA 


13 Aralık 1990 günü bir "Basın Açıklaması" yaparak "Yasal Çalışma 
Talepleri"ni kamuoyuna duyuran Kocaelili 15 komünist hakkında, yargılanmakta oldukları İDGM'de 30 Kasım 1990 günü yapılan duruşma so- 


Gerekçede, “sanıklar her ne kadar KP'kurmak istediklerini belirtmişlorse de, yapılan eylemle suç unsuru oluşmamıştır." denildi. 


Beraal eden komünistler; “TBKP artık yasal, yargı bile bunu teslim etmiştir. Bu durum komünistlerin kazandığı meşrulyetin bir 


süre önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Sözleşmesine, Paris Şartı'na imza koyan ülkemizde,*.Komünist Partisi kapatılma istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde bulunabilmektedir. 

Değerli konuklar, sevgili arkadaşlar, 

Ülkemizde böylesi bir anlayışın daha fazla ayakta kalması, direnmesi mümkün değildir. Nitekim toplumsal güçlerin geniş bir kesimince Cumhuriyetimizin demokratik yeniden yapılandırılması konusunda bir mutabakat oluşmaktadır. Ve sürünen demokrasinin daha fazla ayaklar altında kalmasını istemeyen güçlerin, yeni bir politik kültürün, yeni insan ilişkilerinin o boyvermeye başladığı söylememek için hiçbir olumsuz neden yoktur. İlçe kongrelerimiz, bu düşüncemizi güçlendirmiştir. Kongrelerimiz farklı siyasi (o partilerin, sendikaların, meslek kuruluşlarının demokrasi ile kucaklaştığı alanlara dönüşmüştür. 

Değerli konuklar, sevgili arkadaşlar, 

Ve bizler bugün tüm sevincimiz ve başarımızla, başaracağımıza ve kazanacağımıza inanarak Sosyalist Birlik Partisi'ne yöneliyoruz. Ben sözlerimi Sosyalist Birlik Partisi Kuruluş Kurultayı bildirgesinin son cümlesiyle bitirmek istiyorum. 


“Türk-Kürt bütün RE nıfsız, sömürüsüz DI Bi doğ- 


ru cesur, Işıklı ve ne$eli bir yöri 


yüşe çağırıyoruz." a 


